Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder, maar verloor dit gevecht.

/W aria Can de Clondel

echtgenote van Freddy Van Rompaey

geboren te Rijmenam op 25 mei 1955 en overleden in
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 11 november 2025.

Dit melden u met diepe droefheid:
Freddy Van Rompaey haar echtgenoot
Rikkie & haar trouwe viervoeter

Eddy (f) Van Rompaey
Danny en Elise Van Rompaey - Van Leemput haar schoonbroer en schoonzus

Tamara Van de Vondel en kinderen
Kevin Van de Vondel en partner en kinderen
Nancy Van Rompaey en kinderen haar neven, nichten en aanverwanten

Delen mee in het verdriet:

haar nonkel, tantes en aanverwanten
de families Van de Vondel en Van Rompaey

Met dank aan dokter Leni Hulst, het personeel van het Imeldaziekenhuis, afdeling geneeskunde 4,
de verpleging van dagziekenhuis 2, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en de naaste buren
voor de goede zorgen en bezorgdheid.

De crematie heeft in alle intimiteit plaatsgehad.
De urne zal bewaard worden in een voor haar vertfrouwde omgeving.

Eris gelegenheid een laatste groet te brengen aan Maria
in het funerarium Verwilt, Waversesteenweg 63 te Putte
op vrijldag 14 november 2025 van 17.30 uur tot 18 uur.

Correspondentieadres:
Fam.Van Rompaey - Van de Vondel
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Condoleren online via www.verwilt.be

uitvaarten Verwilt, 015/75.54.25




